
     Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

Zondag 14 juli 2024 

   

  Voorganger: Drs. R. Stoel 

  Organist: mevr. Willy Misker 

  

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

Jan + Heily: Waar is de weg…… 

Tekst: Coot van Doesburgh 

 

Waar is de weg, waar is de waarheid 

Dat ik tot inzicht komen kan 

Dat ik gerust in grote klaarheid 

Kom tot een helder toekomstplan 

Alles lijkt traag, donker en vaag 

Er moet een kans bestaan, om rustig door te gaan 

 

‘k Raakte de weg en het vertrouwen 

in eigen kunnen langzaam kwijt 

‘k Weet dat ik echt op jou kan bouwen 

Geef me de ruimte en de tijd 

’t Komt wel weer goed, ‘k heb goede moed 

Dit moeten wij doorstaan, om samen door te gaan 

 

Daar is de weg, daar is de waarheid 

Waarmee ik in ’t leven verder kan 

Ik zeg het hier, in openbaarheid 

Ik heb een helder toekomstplan 

Niets is meer traag, donker of vaag 

Ik zeg van nu af aan: ik kan rustig verder gaan 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Votum 



Lied 653: 1,4,5. 

 

U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, – 

o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin! 

 

Gij zijt het licht van God gegeven, 

een zon die nog haar stralen spreidt, 

wanneer het nacht wordt in ons leven, 

wanneer het nacht wordt in de tijd. 

O licht der wereld, zie er is 

voor wie U kent geen duisternis. 

 

Gij zijt de wijnstok van het leven, 

in duizend ranken uitgebreid, 

het leven, ons in U gegeven, 

draagt goede vruchten op zijn tijd. 

Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 

doorstroom ons met uw hartenbloed. 

 

Psalmlezing 130 

 

Jan + Heily: Waar is het licht?  (Skye boat song)     

NL-tekst: Coot van Doesburgh 

 

't Duister beneemt me bijna 't zicht,  

al het geluk verdween.  

Waar is de warmte; waar is het licht,  

waar gaat de toekomst heen.  

 

Geef me wat hoop; geef me je hand,  

geef me een toekomstplan.  

Laat me weer zien waar 't schip is gestrand,  

dat ik weer bouwen kan. 

 

 



Daar is het punt waar ik me op richt, 

'k ben nu niet meer alleen.  

Daar is de warmte, daar is het licht,  

daar gaat de toekomst heen.   

 

Zonder jouw hulp, zonder jouw kracht  

had ik het nooit gehaald.  

Was ik verstrikt in de donkere nacht  

en daarin voorgoed verdwaald.  

 

Jij bent de toekomst waar ik me op richt,  

'k ben nu niet meer alleen.  

Jij bent de warmte, jij bent het licht  

dat weer aan mij verscheen.  

 

Gebed 

 

Lied 838: 1. 

 

O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 

 

Lezing 1: Exodus 3: 1- 7 

 

Lied 221. 

 

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

zo als een mantel om mij heen geslagen, 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 



Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen. 

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

om, als ik val, mij telkens op te vangen. 

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 

Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

Lezing 2: Matheus 16:13 – 21. 

 

Jan en Heily : Ken je mij? 

Tekst: Huub Oosterhuis (1973) Muziek: Stijn van der Loo (2005) 

 

Ken je mij?   Wie ken je dan?   Weet jij mij beter dan ik? 

Ken je mij?   Wie ben ik dan?    Weet jij mij beter dan ik? 

  

Ogen die door de zon heen kijken, zoekend naar de plek waar ik 

woon 

Ben jij beeldspraak voor iemand die aardig is, of onmetelijk ver, 

die niet staat en niet valt en niet voelt als ik, 

niet koud en hooghartig 

  

Ken je mij?    Wie ken je dan?   Weet jij mij beter dan ik? 

Ken je mij?    Wie ben ik dan?  Weet jij mij beter dan ik? 

 

Hier is de plek waar ik woon, een stoel op het water 

Een raam waarlangs het opklarend weer 

Of het vallende duister voorbij vaart. Heb je geroepen? Hier ben ik 

 

Ken je mij? Wie ken je dan?  Weet jij mij beter dan ik? 

Ken je mij? Wie ben ik dan?  Weet jij mij beter dan ik? 

 

 



k’ Zou één woord willen spreken, dat waar en van mij is 

Dat draagt wie ik ben, dat het houdt, 

'k Zou één woord willen spreken dat rechtop staat als mens 

die mij aankijkt en zegt: Ik ben jouw zuiverste zelf 

Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben 

 

Ken je mij? Wie ken je dan?  Weet jij mij beter dan ik? 

Ken je mij? Wie ben ik dan?  Weet jij mij beter dan ik? 

  

Ben jij de enige voor wiens ogen        

Niets is verborgen van mijn naaktheid 

Kan jij het hebben, als niemand anders,     

Dat ik geen licht geef, niet warm ben, 

Dat ik niet mooi ben, niet veel 

Dat geen bron ontspringt in mijn diepte 

Dat ik alleen dit gezicht heb, geen ander. 

Ben ik door jou, zonder schaamte, gezien,  

genomen, door niemand minder? 

 

Zou dat niet veel teveel waar zijn? 

Zou dat niet veel teveel waar zijn? 

 

Ken je mij? Wie ken je dan?  Weet jij mij beter dan ik? 

Ken je mij? Wie ben ik dan?  Weet jij mij beter dan ik? 

 

Preek 

 

Orgelspel 

 

Jan + Heily : Suzanne 

(Leonard Cohen) NL-vertaling: Rob Crispijn  

 

Suzanne neemt je mee, naar een bank aan het water 

duizend schepen gaan voorbij en toch wordt 't maar niet later 

en je weet dat ze fijn gek is, want daarom zit je naast haar 

en ze geeft je pepermuntjes want ze geeft je graag iets tastbaars 

en net als je haar wilt zeggen: 'ik kan jou geen liefde geven' 

komt heel de stad tot leven en dan hoor je meeuwen schreeuwen 

je hebt steeds van haar gehouden 



en je wilt wel met haar meegaan  samen naar de overkant 

en je moet haar wel vertrouwen,  

want ze houdt al jouw gedachten in haar hand 

 

En Jezus was een visser, die het water zo vertrouwde 

dat Hij zomaar over zee liep omdat Hij had leren houden 

van de golven en de branding, waarin niemand kan verdrinken, 

Hij zei: ' Als men blijft geloven kan de zwaarste steen niet zinken'. 

Maar de hemel ging pas open, toen Zijn lichaam was gebroken  

en hoe Hij heeft geleden, dat weet alleen die Visser aan ’t kruis 

 

En je wilt wel met Hem meegaan, samen naar de overkant 

en je moet Hem wel vertrouwen,  

want Hij houdt al jouw gedachten in Zijn hand. 

 

Suzanne neemt je mee, naar een bank aan het water, 

je onthoudt waar ze naar kijkt, als herinnering voor later 

en het zonlicht lijkt wel honing, waaraan kinderen zich te goed doen 

en het grasveld ligt bezaaid met wat de mensen zoal weg doen, 

in de goot liggen de helden, met een glimlach op de lippen 

en de meeuwen in de lucht, die lijken net verdwaalde stippen, 

als Suzanne je lachend aankijkt 

en je wilt wel met haar meegaan, samen naar de overkant 

en je moet haar wel vertrouwen, 

want ze houdt al jouw gedachten in haar hand. 

 

Stilte gebed + Onze Vader…. 

 

Gaven: 1. Diaconie 

  2. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: 416. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 



Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen. 

 

Lied 415:3  Amen amen amen 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

J+ H De Roos,,,, 

(Vertaling uit Engels: Sim Noordhof) 

     

As de zunne langzoam opkomt 

En daauw as zilver hangt 

As 't gemoal de sloot'n vol pompt 

En dag de nacht bedankt 

Din zai ik de bloam weer bluien 

D'eerste vogel zingt in ’t holt 

Nooit zag ik wat mooiers gruien 

As de roos zien blad ontvolt 

 

Bie verdrait en ook bie laifde 

Staait de roos altied centroal 

Zunder woord'n zeg 't maiste 



Sprekt veur elk de juuste toal 

Neem mit  rozen ook de doorns 

Zodat echthaid blift bestoan 

K'heur meziek oet doezend hoorns 

As ‘k de roos doar zai stoan 

 

Is mien haart soms vol mit zörg'n 

Heur ik boet'n kolle wind 

Joa din komt de nije morg'n 

Veul ik veurjoar as ‘n kind 

‘t leste ies smelt oet de geut'n 

Alles om mie tou wordt groot 

Honderdoezend nije scheut'n 

en de roos geft zuk weer bloot 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Project Moldavië 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

- Mw. P. Schuttrups, Jagerslaan, is weer thuisgekomen na een opname in 

het ziekenhuis en revalidatie in Weidesteyn. 

- Dhr G. Hulsink, Wijkstraat is weer thuisgekomen na een opname in het 

ziekenhuis 

- Dhr. H. Lensink, Schakelpad, is opgenomen in Aleida Kramer, Meindert 

van der Thijnensingel 1, 7741 GB Coevorden (Kamer 4) 

 

Hoe goed doet het als we er voor elkaar kunnen zijn in alles wat het leven 

met zich meebrengt. Naar elkaar omzien is samen delen en samen de last 

dragen. We bidden tot Onze Vader voor hen voor wie de moeite van het 

leven voelbaar is. In de wetenschap dat er bij Hem altijd een plek is om te 

schuilen. 

 

U bent mijn schuilplaats, Heer, U vult mijn hart steeds weer. 

Telkens als ik angstig ben, steun ik op U. 

Ik vertrouw op U. 

Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. 

 

Open inloop bij ds. Gerda 

Op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur .in de consistorie van de kerk. De 

groene zijdeur is open voor iedereen die wil binnenlopen om even bij te 

praten. Koffie en thee staan voor u klaar. Welkom!! 

 

Bloemen. 

De bloemen worden gebracht door: fam. Meulman. 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. J. Letteboer, Trumanstraat en dhr. T.H. Kuik, Wildvang 

 

Jaarboekje  

Er komt binnenkort een nieuw Jaarboekje. 

Het is gebleken dat veel gemeenteleden hiervoor echter geen belangstelling 

hebben. 

Daarom is besloten om het boekje alleen op verzoek te verstrekken. 

Gemeenteleden die een jaarboekje willen ontvangen kunnen dit  

voor 1  augustus 2024 kenbaar maken door: 

te bellen naar telefoonnummer: 06 29077167 (scriba Hilly Lanjouw) 

een mail te sturen naar: scriba@pknnav.nl  

mailto:scriba@pknnav.nl


De intekenlijst invullen. (ligt voor in de hal of tijdens het koffiedrinken) 

Het boekje zal t.z.t. bij u thuisbezorgd worden 

 

Gemeentezondag 21 juli 2024 

Op zondag 21 juli a.s. wordt de gemeentezondag gehouden.  

 Na de dienst van 10.00 uur  is er tijd voor koffie met wat lekkers en voor 

een hapje en drankje. We brengen de tijd door met gezellig praten en 

amuseren ons met spelletjes. De spelletjes kunnen door jong en oud 

worden gespeeld, zoals dat in een familie gaat. Het is weer eens een andere 

manier elkaar te leren kennen. Ben je fanatiek, kun je niet tegen je verlies 

of ben je gewoon aan het genieten? 

Rond 12.30 uur sluiten we af met een gezellige brunch in de grote zaal. 

Geef u op via de intekenlijst, die de komende zondagen voor en na de 

dienst kan worden ingevuld. Bellen kan ook. En bent u onverhoopt 

vergeten u op te geven? Geen nood, er is altijd wel voldoende brood. En 

hapjes en drankjes laten zich gemakkelijk delen. Laten we er een gezellig 

familiefeest van maken. U komt toch ook? 

Ginus en Marry Oostingh 

Albert en Lucia Meijering 

Jenne en Hilly Lanjouw 

 

Boeken, boeken en nog eens boeken….. 

 

Inmiddels is het al enige tijd mogelijk om een boek te 

kiezen om thuis te lezen uit de boekenkasten die op het 

podium staan in de grote zaal. 

Hier wordt gelukkig door velen al gebruik van gemaakt. 

Er is volop keuze: (Streek-)romans, thrillers, gedichtenbundels, 

oorlogsboeken en vele andere soorten. Er is vast wel iets moois voor u bij. 

Voorlopig hebben we boeken voldoende in voorraad. 

 

Legpuzzels 

Nu kwam onlangs het voorstel om ook legpuzzels neer te leggen die 

meegenomen kunnen worden naar huis om in elkaar te leggen. 

Na enige tijd kunt u deze dan weer ruilen voor een ander exemplaar. 

Mocht u zelf thuis (complete) puzzels hebben liggen die hiervoor gebruikt 

mogen worden, dan kunt u deze meenemen en in de achterzaal op het 

podium leggen. De puzzels komen in een apart kastje te liggen. 

Hopelijk kunnen we velen hiermee een plezier doen. 



Weeksluiting Oldersheem. 

Vrijdag 19 juli is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Koffiemorgen Welput. 

Woensdagmorgen 17 juli zijn de deuren van de Welput weer open voor 

iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.  

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 

dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom. Loopt u 

ook binnen??? 

Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Lucie Meijering, tel: 

551346 

 

Zondag 21 juli 

Voorganger:  Ds. G.W. van Vliet 

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie  

  2. Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

  

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl  

 

 

 

 

http://www.pknnav.nl/
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